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Zondagsbrief
Zondag 29 maart 2026

Kleur: paars

Palmpasen
Voorganger: ds. Pascal Lauwaert uit Brugge
Ouderling van dienst: Wim de Putter
Organist: Pieter Overduin
Koster: Finie Herrebout
Videowall: Nelly Mol

Alle diensten zijn te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek
Tijdens de diensten worden daarom beeld- en geluidopnamen gemaakt.

Tijdens de 40-Dagentijd staat er elke week een liturgische schikking op
de Avondmaalstafel. Deze wordt gemaakt door Mieke en Marleen.

De rode draad in de schikkingen is ‘de Geest waaiert breed uit’.
De waaier staat voor beweging en communicatie op weg naar een andere
toekomst, een nieuw begin.

Omzien naar elkaar

Voor zover, bij het maken van deze Zondagsbrief bij de kerkenraad bekend,
verblijft er niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis in Terneuzen.
Mevrouw Pijpelink is vanuit het ziekenhuis verhuisd naar De Baronie,
Geslechtendijk 2, 4564 BP St. Jansteen. Zodra er plaats is in Vremdieke zal ze
terug naar Hoek verhuizen. Een kaartje is altijd welkom.

Mevrouw Riemens (Molendijk) verhuist deze week naar Vremdieke.

We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen.

De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet namens ons allen
naar Ellie en Micha, Irisstraat en naar mevrouw Bouman in Westdorpe.


https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek

Orde van dienst
Orgelspel

Woord van welkom door de ouderling van dienst
Woorden bij de schikking: Palmtakken wuiven het Hosanna,
vreugde om een nieuw begin
vol vertrouwen in de toekomst.

Dienst van de Voorbereiding

Intochtspsalm: Psalm 118
Lied 118:1,9en 10 (zo mogelijk staande)

De kaars voor de Kinderkring en de Vredeskaars worden aangestoken

Zingen: ‘Loof de koning, heel mijn wezen’
Lied103c: 1 en 2

Votum en Groet

Zingen: ‘Loof de koning, heel mijn wezen’
Lied103c: 3 en 5 (daarna gaan allen zitten)

Openingsgebed
Zingen: ‘Een mens te zijn op aarde’ Lied 538: 1 en 4
Dienst van de schriften

Inleiding: Schriftgedeelten en thema

Als er kinderen zijn, is er kinderkring voor alle kinderen van groep 1 t/m 8

Lezing: Jozua4:1-7 Lector: Ko Dieleman
Zingen: ‘Hef op uw hoofden, poorten wijd’ Lied 435: 1 en 2
Lezing: Mattheus 21: 1 -5

Zingen: ‘Hef op uw hoofden, poorten wijd’ Lied 435: 3 en 4

Lezing: Jakobus 1: 19 — 25



Verkondiging De twaalf stenen en de nederige koning
Meditatieve muziek

Zingen: ‘God lof! Nu is gekomen’ Lied 438:1,2en 4

Dienst van Gaven en Gebeden

Inzameling van de gaven bestemd voor Missionair werk

Protestantse Kerk in Nederland
Het landelijke evenement The Passion brengt het \
paasverhaal bij miljoenen mensen thuis, een
unieke missionaire mogelijkheid. Daarom biedt
de Protestantse Kerk diverse initiatieven rond de
uitzending aan. Kerken kunnen bijvoorbeeld een
kijkavond organiseren met buurtbewoners, zodat
ze samen het verhaal beleven en doorpraten
over de betekenis van Pasen.

Pasen als missionaire kans:

Uit onderzoek blijkt dat meer mensen zich hierna
aanmelden voor een Alphacursus, en vooral
jongeren geven aan dat ze door The Passion de drempel naar de kerk als lager ervaren.

Moment van gedachtenis (zo mogelijk staande)
Aansluitend wordt er een steentje op de Levensboom gelegd

Zingen: ‘Niemand leeft voor zichzelf’ Lied 961

Gebeden - dankgebed — voorbeden — stilgebed
afgesloten met het gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’

Slotlied: ‘O, Grote God die liefde zijt’
Lied 838: 1en 2 (zo mogelijk staande)

Heenzending en Zegen
afgesloten met gezongen ‘Amen’ Lied 431c

Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd voor Kerk en Pastoraat

Aansluitend is iedereen van harte welkom
in de ontmoetingsruimte voor koffie, thee of fris



Bij de komende diensten

Donderdag 2 april, dienst om 19.30 uur;

Op Witte Donderdag, vieren we de Maaltijd van de Heer, het begin van het
Driedaagse Paasfeest.

Ds. Saskia Ketelaar is onze voorganger. De collecte tijdens de dienst is bestemd
voor de diaconie.

Vrijdag 3 april, dienst om 19.30 uur;

Tijdens de dienst van de Goede Vrijdag staat het lezen en bezingen van het
lijdensevangelie centraal.

Mevr. Johanne Boot zal ons hierin voorgaan.

Zaterdag 4 april, dienst om 19.30 uur;

Stille Zaterdag, Paasavondviering, waarin we woorden geven aan zorgen en
verdriet en onze ‘tranen’ verzamelen.

Ds. Janos Schellevis is onze voorganger.

Zondag 5 april, dienst om 10.00 uur;

Pasen waarin ds. Saskia Ketelaar hoopt voor te gaan.

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor KIA werelddiaconaat; India
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor Kerk en Pastoraat.

Bij de komende weken

Dinsdag 31 maart: Open Kerk en Middaggebed
De kerk is op dinsdagmiddag open, tussen 13.00 en 15.00 uur,
Het Middaggebed vindt plaats om 13.15 uur.
Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek.
Welkom!

Woensdag 8 april: Kerkenraadsvergadering, aanvang 19.30 uur

T/m zondag 12 april: expositie ‘Mantelzorg overkomt je’
De expositie is te zien in de hal van onze kerk. Zorgen voor een ander geeft vaak

veel voldoening, maar mantelzorgtaken kunnen best zwaar zijn. Dit kan
mantelzorgers een gevoel van stress of eenzaamheid geven.

De expositie toont de verhalen van drie mantelzorgers, Frangois, Kim en lemke.
Zij delen hun ervaringen, welke steun zij krijgen en delen tips in de hoop dat
andere inwoners zich herkennen en weten waar zij terecht kunnen voor een
luisterend oor, steun of praktische tips.



